
Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.
Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid
bevorderen en hun lijden verlichten.
Ik zal mijn patiënten correct informeren.
Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet
overschrijden en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de
geneeskundige kennis.
Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij
ter beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die
toegankelijk is voor iedereen.
Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.
Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet
beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale
stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd,
ziekte of handicap.
Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.
Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor
praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.
...

Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn
beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de
medemens en de samenleving zal inzetten.

 
Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.

Eed van Hippocrates
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Beste arts, dit klopt toch?


